
 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie bij de X-ploredienst 
 

Thema:  
Verstoppen en gevonden worden 

 
Datum dienst: 23 maart 2025 
Start tijdstip: 11.00 uur 
Locatie:  Ontmoetingskerk 
Liturgische kleur: Paars 
Organist / pianist: Sjaak Warnaar 
Zang: Petra Nottelmann 
Welkom: Judith van Klink 
Bijbel lezing:  Stefan van der Vis 
Voorgangers:   Arjo van der Steen 
  Karin Strijdhorst  

------------------------------------------------------------------ 
Er is oppas voor kinderen t/m 3 jaar.  

Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen tijdens de preek naar 
de oppas. 

Voor oudere kinderen is er een verwerking 
 in de dienst. 

------------------------------------------------------------------ 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte (staan) 
  
Zingen: Lied 837: 1, 4 ‘Iedereen zoekt U’ 
 
Bemoediging en groet 
 
Liturgische bloemschikking 
 
Drempel- en Kyriegebed 
 
Zingen Gloria: Lied 875: 1, 2, 3 ‘Father, we love you’ 
 
Kindermoment 
 
Zingen Lied van de Maand: Hemelhoog 356 
Voor de zieken - voor de armen 
voor de mensen met verdriet 
voor het kind dat blijft proberen 
maar toch denkt: het lukt me niet 
voor de zwerver die moet zwerven 
en geen plek heeft waar hij hoort 
is er altijd nog die Ene  
en die roept: Kom maar aan boord! 
 
Kom aan boord, 
ook voor jou is er een plekje 
waar je hoort. 
Laat de hoop niet langer varen 
Kom aan boord, 
sta niet doelloos aan de kant 
want er is een hart vol liefde 
pak die uitgestoken hand. 
 

Voor het meisje dat blijft denken 
alles gaat bij mij steeds mis 
voor de jongen die al vaker 
uit de boot gevallen is 
voor het kindje dat nog nooit 
van trouw of liefde heeft gehoord 
is er altijd nog die Ene  
en die roept: Kom maar 
aan boord! 
 
Kom aan boord … 
 
Gebed bij de opening van het Woord 
 
Quiz, geleid door X-plore- jongeren 
 
Lezen Genesis 3: 1-13 (BiGT) 
 
Zingen: Lied 72: 1 (Evangelische Liedbundel) 
Melodie: Lied 837 
 
1. Meester, tot wie zouden wij gaan? 
Bij U zijn woorden van leven! 
U zocht ons op, U sprak ons aan wat 
zou de wereld ons geven, 
waar door de macht der duisternis 
het leven zelf ontluisterd is? 
Bij U zijn woorden van leven! 
 
Lezen Genesis 3: 20-24 (BiGT) 
 
Zingen: Lied 139b ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’ 
 
Preek 
 
Petra Nottelmann zingt: ‘Healer of my heart’ 
 
God of Light 
Take away the dark of night 
Fill me with Your pure delight 
Touch me with Your hand 
 
God of grace 
Flow into this holy place 
Listen as Your children pray 
Take me as I am 
 
Healer of my heart 
Lover of my soul 
Maker of the stars, the earth, the sky 
Come and make me whole 
Savior of this world 
My voice praises You alone 
Healer of my heart 
Lover of my soul 
 
Emmanual 
Lead me to the deepest well 
Where never-ending love prevails 
Drinking from Your cup 
 
Prince of Peace 
Forever live inside of me 
Keeper of eternity, oh, Lord 
Revive me with Your touch 



Healer of my heart 
Lover of my soul 
Maker of the stars, the earth, the sky 
Come and make me  whole 
Savior of this world 
My voice praises You alone 
Healer of my heart 
 
Lover of my soul 
Healer of my heart 
Lover of my soul 
Maker of the stars, the earth, the sky 
Come and make me whole 
Savior of this world 
My voice praises You alone 
Healer of my heart 
Lover of my soul 
Healer of my heart 
Lover of my soul 
 
Collecten 
1. Diaconie: Kinderen in Moldavië 
2. Emmaüs 
 
Voorbede, stil gebed, Onze Vader 
 
Zingen: Hemelhoog 460: ‘Ik zal er zijn’ 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim 

Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 

Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 

Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 

Dan droogt U mijn tranen,  

U noemt zelfs mijn naam 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

Refrein: 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

O Naam aller namen, aan U alle eer 

Niets kan mij ooit scheiden  

van Jezus mijn Heer 

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

Refrein 

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

Uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn' 

 
Zegen, beantwoord met gezongen ‘amen’ 
 

Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de 
ontmoetingsruimte, onder het genot van een kopje 
koffie, thee of fris.  
 


